Een waarschuwende Catechismus

Voor verstokte “Reformatorische” ongelovigen.

De #e[a/elbergse Catechismus Van Verre ge\)olga’.
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Hoe, als naamchristen
(niet langer !) ongetroost voort te leven
en te sterven.

Dik Aangeenbrug Jr.




De Heidelbergse Catechismus van verre gevolgd, en op de “twee wegen”
manier belicht, er is geen derde:
Matt 7:13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is
de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

Adressering:
Aan Reformatorische ongelovigen.
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1. Motivatie:

Uit liefde tot uw ziel, vanwege de realiteit van de eeuwigheid die
aanstaande is, en dat onze tijd hier op aarde eindig is.
En als het sterven daar is, blijft alleen wat Gods Woord is waar.

Hebreén 10:31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.

“lk vroeg niet: Mijn ziel, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”*

1) Als eerste bedoelt ter opwekking en aanwijzing aan bezorgde zielen
bij wie Gods Woord en de overwegende Schriftuurlijke lering van de
Heidelbergse Catechismus (nog) geen zekere troost geeft.

2) Tentweede als een aanwijzing voor het grote gevaar van
zelfbedrog.

3) Enten derde als een Catechismus met negenentwintig alarmerende
vragen aan de geoefende on-gelovigen, die op “Bijbelse gronden”
het 21° -eeuwse “Reformatorische ” ongeloof verdedigen.

Maar bedenkt ook onder het lezen dit:
¢ Dat de wonden des liefhebbers getrouw zijn; maar de kussingen des
haters zijn af te bidden. (Spreuken 27:6)

Omdat in de 21° eeuw “confronterende waarschuwing” kan worden
geinterpreteerd als “liefdeloosheid en strijdzucht”, is het “waar-in de liefde” te

vinden is, op sommige pagina’s na het “¥” teken daarom toegelicht.

1 Uit een lied van Robert Murray MacCheyne (1813-1843) in het NL vertaald




2. Van de eeuwige troosteloosheid/wanhoop.
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% Vraagl
Wat is uw grootste troosteloosheid/wanhoop in dit leven,

én in uw (hoogstwaarschijnlijk- “Jak. 4:14”) spoedige sterven ?
< Antw.:
Dat ik met lichaam en ziel, beide nu, en straks voor eeuwig van God
verlaten en vervloekt ben, daar ik gevangen zit in de leugens van mijn
misleider satan, die mij op alle mogelijke wereldse en theologische
manieren heeft afgehouden, van het eenvoudige kinderlijke geloof in de
énige getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, zoals Hij door God wordt
geopenbaard tot geloof in Gods onfeilbaar Woord.
Dit ongeloof is het godsdienstige geloof in alles, zelfs vele Bijbelse
waarheden, als; schepping, inhoud van Gods wet, straf op zonde, hemel en
hel, de eeuwigheid, de uitverkiezing, uitgezonderd het geloof in Christus,
Die de verpersoonlijking van alle Waarheid is (Joh 14:6) Dé Weg én Hét
Leven zelf is.

¥ Hier is de liefde in dit schrijven: dat u het bedrog ontdekt, opdat u bij-tijds
De Grote “lk Ben” Die De Waarheid is vind.

< Vraag2.

Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat u in deze toestand
ongetroost en ramp-zalig leeft en uiteindelijk of plotseling ramp-zalig
sterft?




< Antw.:
Zes stukken:

1. Ten eerste: het kennen van mijn ellende door de Christelijke leer die
mij mijn verdoemelijke staat voor God onthuld.

2. Ten tweede: Dat het mogelijk is om van de vloek verlost te worden en
voor eeuwig zalig te zijn door de verdienste van Jezus Christus.

3. Ten derde: te geloven dat deze verlossing niet voor mij is aangebracht,
dat het een leugen van God is.

4. Ten vierde: door mezelf toch Christen te blijven noemen wat niets
anders als zelfbedrog en huichelarij is, een opium die mij in slaap doet
vallen op de rand van de ravijn der eeuwigheid.

5. Om ten vijfde straks in de eeuwigheid te ontdekken dat mijn ongeloof
ten aanzien van Zijn Genade, Zijn Offer, Zijn liefde, en Zijn
bereidwilligheid tot het geven van Zijn Geest door mijn eigen religie
veracht is, en daardoor ik door mijn religieus ongeloof meer verdoemd
ben dan de grootste zedelijke zondaren nl. die van Sodom en Gomorra
(Mark 6:11,12)

6. Ten laatste: door een verharde hoogmoedige “Arminiaan”*in de leer te
blijven, nl. het geloven dat ik zelf wel een goede wil had om zalig te
worden, maar dat God mij geen genade wilde geven, om uiteindelijk
God van deze religieuze leugenleer voor eeuwig in de hel te
beschuldigen alsof Zijn heerlijk evangelie een Arminiaanse leer was.

”2

Dit zijn de woorden van Jezus zelf:
Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat
Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou
behouden worden.

¥ Hier is de liefde in dit schrijven: opdat u inziet dat niet alleen de Heidelbergse
Catechismus, maar bovenal Gods Woord u voor vandaag uw eeuwig gevaar
vanwege uw zonden, en de énige Troost door Zijn genade onderwijst.

2 Een “Arminiaan” is iemand die denkt dat hij zelf wel wil zalig worden, zonder te weten dat God het wil
en hoe Hij het wil.
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% Vraag3
Waarom wordt ik dan téch een Christen genoemd?

< Antw.:

Omdat ik als klein kind gedoopt ben, of in een Christelijke traditie
opgegroeid ben, en omdat mijn ouders zich zo noemen, en ik daarom ook
naar de kerk ga. Maar hoewel ik hierin niet verschilt met de miljoenen
andere mensen die alleen vanwege hun ouderlijke religieuze opvoeding
moslim of hindoe zijn, waardoor ook zij (dus evenals mij) niet geloven dat
Jezus hun Zaligmaker is, daarom zoals anderen zich moslim of hindoe
noemen, noem ik mijzelf Christen.

KD

% Vraagié
Wat ontbreekt u trouwe maar rampzalige kerkganger dus, dat u zichzelf
niet langer “Christen” kan en mag noemen?

< Antw.:

Dat zou mij de Heidelbergse Catechismus in Zondag 12 vraag 32 geleerd
moeten hebben indien ik had opgelet:

v" Maar waarom wordt gij een christen genaamd?

Namelijk dat het mij aan dit antwoord ontbreekt:

v' Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijn zalving
deelachtig ben, opdat ik zijn Naam belijde, en mijzelf tot een levend
dankoffer Hem offere, en met een vrij en goed geweten in dit leven
tegen de zonde en de duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met
Hem over alle schepselen regere.

“ Vraagh
Maar mag ik dan ook geen Christen genoemd worden omdat ik van kinds af

door de doop in het verbond met Abraham ben?

< Antw.:

Indien u niet door het geloof weet van Christus te zijn, zo voldoet u niet aan
het apostolische “indien” en “z0”, om tot Abrahams zaad gerekend te
worden:




Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt,
20 zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
L Galaten 3:9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den

gelovigen Abraham.
Zie ook Luk 3:7,8 en Joh3:6,7

¥ Hierin is de liefde: dat u het bedrog ontdekt opdat u nog bijtijds tot Hem
vlucht in Wie Abraham geloofde.
L Galaten 3:7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn,
Abrahams kinderen zijn.
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% Vraag6

Wat is een waar on-geloof ?

< Antw.:

Een waar ongeloof is niet alleen een twijfelen aan wat God in Zijn Woord
geopenbaard heeft, maar daarenboven ook God als leugenaar te achten
ten aanzien van wat de Heilige Geest ons door Zijn evangelie wil leren,
namelijk: “dat ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en
zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der
verdienste van Christus' wil.” 3

1Joh. 5:10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in
zichzelven;
die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet
geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

[LJ Rom. 10:17 het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord
Gods,

LD 1 Kor. 1:21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft
gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid
der prediking, zalig te maken, die geloven;

3 Citaat uit antwoord van vraag 21 uit zondag 7 van de Heidelberger.




3. Van de kennis der “naam-Christelijke” ellende.

< Vraag7

Hoe komt het dat u anders dan de wereld die Gods Woord niet kent, in
plaats van getroost te leven en te kunnen sterven u ongetroost op weg
weet te zijn naar een eeuwige rampzaligheid?

% Antw.: m 10:39 e 11:0.

Door alles te geloven wat God mij -

. id 21. Vr. Watis een waargelo(,f?’
in Gods Woord openbaard, cln Antw. Een waar geloof is niet i

behalve dat Christus ook voor een stellig weten of kennis, waardogj,
mijn zonden zichzelf als een Lam 6. alles voor waarachtig houd, wat ons
God in Zijn Woord geopenbaard heef;

ter slachting heeft laten leiden. ar, (a), maar 0ok een vast vertrouer b

en hetwelk de Heilige Geest () door het

)? Evangelic in mijn hart werkt (d), dat

d), niet alleen anderen, maar ook mij ver-

id, geving der zonden, ecuwige gerechtig:

tot  heid en zaligheid (e) van God geschon-

vis ken is, uit louter genadé, alleen om der
- verdienste van Christus wil (f).

¥ Hierin is de liefde van dit
schrijven: om te waarschuwen met de woorden van Paulus voor de:
“verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan;
daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om
zalig te worden.” (2 Thess. 2:10)
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% Vraag8

Hoe komt u aan deze uitgebreide kennis uit Gods Woord waardoor u tot
het zekere geloof bent gekomen op weg en reis te zijn naar een eeuwige
rampzaligheid?

< Antw.:

Door ouderlijk- en Catechetisch onderwijs en prediking uit Gods Woord,
waardoor ik God als onze Schepper, onze Verlosser en onze Rechter en Zijn




geboden heb leren kennen. Waartoe ook de kennis van mijn natuurlijke
verdoemelijke staat behoord, zoals beschreven:

L Rom 3:10-12 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet
een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen
zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die
goed doet, er is ook niet tot een toe.

“ Vraag?9

Heeft God Zichzelf als wetgever en Rechter in Zijn Woord aan u
geopenbaard met als enigste doel u aan uw ellendestaat bekend te maken,
opdat u weet dat u voor eeuwig verloren bent?

< Antw.:

Neen, God heeft Zich aan mij, middels Zijn Woord, Zichzelf niet alleen
geopenbaard als Schepper, Wetgever en Rechter, maar God heeft Zich ook
geopenbaard in het Evangelie als Heere, Koning, Leidsman, Verlosser,
Leraar, en Priester.

“ Vraag 10

Waarddodr kent u uw ellende?

< Antw.:

Als gevolg van het bevel van Christus “verkondigt het evangelie aan alle
creaturen” waardoor ik en mijn (voor)ouders als heiden met Gods Woord in
aanraking zijn gekomen, en ik ermee in aanraking blijf komen (zolang ik
religieus blijf) totdat ik sterf.

¥ Hierin is de liefde, dat u Gods enige Zoon leert kennen, opdat u niet verloren
gaat maar het eeuwige leven heeft door Zijn liefde uit genade.
L Rom. 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift
Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.




< Vraag1ll
Uit welk Bijbelgedeelte kent u dan uw ellende?

< Antw.:

Uit de wet Gods.

« Vraag 12

Geeft God Zijn wet als Rechter of als Verlosser?

< Antw.:

God heeft Zijn wetten, ook onder het oude én nieuwe verbond, als
Verlosser aan Zijn volk Israel gegeven, en niet aan de Egyptenaren:

Deut. 5:6 |k ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis
uitgeleid heb.

Psalm 147:19,20 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israél Zijn
inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn
rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

Beloftes van het Nieuwe verbond:

Hebr. 8:10 Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal
Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een
volk zijn. (citaat uit Jeremia 31)

L 2 Kor. 3:3 niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

KD

% Vraag13
Waarom lagen de stenen tafelen in de ark dnder het verzoendeksel en
werden ze niet voor het oog van het volk opgehangen?

< Antw.:

Om dezelfde reden dat de opstellers van de Heidelbergse Catechismus het
‘waarom dat er drie stukken nodig zijn’ leren, waarin God tot het doel van
waarachtige ellende vertroosting door verzoening, wil komen.
“Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn,
maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met
Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit
alle heerschappij des duivels verlost heeft”
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% Vraag 14
Wanneer is er dan sprake van waarachtige ellendekennis gewerkt door
Gods Geest?

< Antw.:

Pas dan, wanneer ik tot het besef gekomen ben dat het de grootste zonde
tegen God is om Zijn (naar de wet van God) volmaakte offer van Jezus Christus,
gegeven tot reiniging en vergeving van overtredingen gedaan tegen Gods
wet om ons door Hem met Zichzelf te verzoenen, niet te geloven!, en dus
alle Godsdienstigheid die niet het bloed van Christus als oorsprong heeft,
als afgrijselijk heb leren inzien en berouwd.

Johannes 16:8,9 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van
zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij
niet geloven;

1 Kor 16:22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij
een vervloeking; Maran-atha!

“ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:
'k Stond blind, en van verre, in mij zelf zo rijk.”

4. Van de ware boetvaardigheid.

“ Vraag 15
Wat is ware boet-vaardig-heid in Gods oog?

< Antw.:

Boetvaardigheid is het hebben van berouw over de zonden tegen God,
waarvan de oprechtheid alleen tot uiting komt, en kan komen, in
geloofsgehoorzaamheid t.a.v. het evangelie daar God in het evangelie de
énige ware weg en Het Middel voorstelt om de zonden uit te boeten, er is
géén andere weg om de zonden uit-te-boeten dan door het bloed van Jezus
Christus, God heeft niets anders voorgesteld tot verzoening..
Geloofs-gehoorzaamheid aan het evangelie is dus de enige ware boet-
vaardigheid, het oprechtste bewijs van berouw voor God:
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Romeinen 3:23-25 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de
heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade,
door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld
heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed,
tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden,
die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

B

Matthéiis 21:29-31 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna
berouw hebbende, ging hij heen.

En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide:
Ik ga, heer! en hij ging niet.

Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan?

Zij zeiden tot Hem: De eerste.

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u
voorgaan in het Koninkrijk Gods.

< Vraag 16
Wat is het verschil tussen een ware Bijbelse en een valse boetvaardigheid?

o Antw.:

De valse boetvaardigheid zoekt boete te doen, overeenkomstig eigen
gedachten of gevoelens en van andere religieuze mensen zoals voorgangers
en leraren, die zaken voorschrijven of verlangen die niet overeenkomen
met Gods Woord, hierdoor blijf men steken in vragen als “hoe diep moet je
ellendekennis beleven?” enz.

De Ware boetvaardigheid tegenover God word daarentegen gewerkt door
Gods Geest, Die het vertrouwen in God boven alle schepselen en het
geschapene in het hart werkt, en hierdoor alleen is de zondaar gewillig
geworden om zijn zonden uit-te-boeten in gehoorzaamheid aan Gods
Woord.

In het oude verbond was dat door eenvoudig de wetten van de
tabernakeldienst en de offers te gehoorzamen uitziende in deze heen-
wijzingen naar het Lam Gods.

En onder het nieuwe verbond is dat door het eenvoudige geloof in het
verkondigde evangelie van het volbrachte offer door Jezus Christus Gods
Zoon.
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Johannes 1:29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende,
en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

1 Korinthe 5:7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw
deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons
geslacht, namelijk Christus.

¥ Hierin is de liefde, zoals Paulus het verwoord: Opdat wij niet meer kinderen
zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind
der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot
dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden
opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; (Efeze 4:14,15 )

KD

% Vraag 17

Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

< Antw.:

Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo dat, al is het, dat
mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God
zwaar gezondigd heb, en geen daarvan gehouden heb, en ik nog
steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige
verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en
toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had ik
zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht
heeft, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem.

(Zondag 23, vraag en antw. 60 Heidelberger Cath.)

KD

% Vraag18

Hoe komt het dat de ongelovige ongehoorzaamheid t.a.v. het Evangelie
toch de grootse zonde tegen God is?

< Antw.:

Het Evangelie is het Heiligste der Heilige van Gods wil en wet, en is gegeven
vanuit Zijn liefde voor ons zondaren verloren in vijandschap tegen God.

13




Romeinen 5:10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn
door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden
worden door Zijn leven.

Het bloed van Christus voor zondaren gevloeid is oneindig veel heiliger dan
het bloed van reine dieren wat in het Heilige der Heilige op het
verzoendeksel werd gesprengd:
Hebreén 10:28,29 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan,
die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen;
Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden,
die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments
onrein geacht heeft,

5. Van de sleutelen des satans.

< Vraag19
Wat zijn “de sleutels van satan” om gevangen te blijven in zijn macht, tot in
eeuwigheid?

L Matthéiis 23:13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeén, gij

geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen,

< Antw.:
Twee sleutels zijn daartoe bijzonder geschikt voor Reformatorische
ongelovigen:

1) De eerste sleutel is mijn eigen onverschilligheid en ongeloof aan Zijn
nodigend Woord

EQ) Hebr. 2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen
acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere

2) De tweede sleutel is om de ontwaakte zondaars meer te laten
geloven in de “ernstige” leraars, maar die Gods Woord niet naar
Waarheid onderwijzen, maar ons verhinderen tot Christus te gaan,
namelijk die leraars welke niet bewogen zijn met mijn ziel zoals Paulus
dat was:

L) 2 Kor 5:20-21 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons
bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien,
Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

14




Deze twee sleutels werken vooral door uw eigen nalatigheid, tegenover
deze voorbeelden:

Hand. 17:11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die
het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de
Schriften, of deze dingen alzo waren.

L) 2 Tim. 3:15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u
wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Rom. 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het
Woord Gods,

KD

% Vraag 20

Hoe kan ik leraren herkennen die de sleutelen des satans hanteren?

< Antw.:

Het zijn de leraren die niet overeenkomstig de Heidelbergse Catechismus
zondag 31 vraag en antwoord 84 en 85 de sleutelen bedienen:

84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het Heilig Evangelie
ontsloten en toegesloten?

v" Antw.: Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen
en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls
als zij de beloften van het Heilig Evangelie met een waar geloof
aannemen, waarachtig al hun zonden van God, om de verdienste van
Christus' wil, vergeven zijn; daarentegen alle ongelovigen, en die zich
niet van harte bekeren, verkondigen en betuigd wordt, dat de toorn van
God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet
bekeren; naar welke getuigenis van het Evangelie God zal oordelen,
beide in dit en in het toekomende leven.

85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de Christe-

liike ban?

v" Alzo, als, volgens het bevel van Christus, degenen, die onder de
christelijke naam, onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij,
ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun
schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente, of degenen, die
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door de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en,
zo zij zich aan de vermaning niet storen, van hen door het verbieden
van de Sacramenten uit de Christelijke gemeente, en van God Zelf uit
het Rijk van Christus gesloten worden; en wederom als lidmaten van
Christus en Zijn gemeente aangenomen worden, zo wanneer zij
waarachtige betering beloven en bewijzen.

Het zijn dus valse leraren die het kerkelijke leven van geruste traditionele
maar ongelovige kerkgangers niet ondragelijk maken met de onderwijzing
van hel en verdoemenis, en de tucht niet bedienen aan openlijke
ongelovigen (die zich daarvan niet met berouw willen bekeren)tot ban en
afsnijding van de Gemeente.

Namelijk indien zondaren zich niet bekeren van van de gedachte dat ze
Christenen zijn louter omdat ze gedoopt zijn en naar de kerk gaan, en dus
de vraag: “Maar waarom wordt gij een christen genaamd?” niet
beantwoorden met:

“Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijn zalving
deelachtig ben” *

Leraren en oudsten zijn verwoesters van Gods Gemeente indien ze overspel
en doodslag als ernstiger zonden zien dan het openlijk beleden ongeloof
t.a.v. Christus binnen de Gemeente.

M.b.t. de zonden tegen het 6° en 7° gebod zou men bij consequentheid de
gehele ongelovige/heidense wereld wel onder de tucht kunnen zetten.
Maar de opdracht aan de Christen is om dat te alleen te doen aan iemand
die belijdt een broeder te zijn door het geloof in Jezus Christus:

1 Korinthe 5:11 Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult
vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een
hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar,
of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.

(lees de hele context 1 Kor. 5:9-13)

Z4 hanteren Reformatorische dominees vaak onder de noemer “sleutelen
des hemelrijks” in de praktijk “de sleutelen van satans misleidingen” tot
openhouding van de hel, door het “Christelijke” ongeloof te versterken in

4 Heidelberger catechismus, zondag 12 vraag 32
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Gemeenteleden door de Christelijke alleen tucht toe te passen -indien deze
in zedelijke zonden leven, maar zolang ze uiterlijk netjes leven ze als
Christelijke gemeenteleden met respect te accepteren.

Want waarom wordt gij een Christen genaamd ?

Er is maar één belijdenis mogelijk: zie de HC zondag 12 vraag en antwoord
32, en alleen die die dit met de mond belijden dat het in hun hart zo is, die
behoren tot de Christelijke Gemeente.

De Christelijke tucht behoord dus alleen toegepast te worden tot
Gemeenteleden, dat zijn allen die de toevlucht genomen hebben tot
Christus en Hem belijden.
Dit sluit niet uit dat daaronder geen hypocrieten kunnen zijn, hypocrieten
belijden immers ook Christus, dat belijdt ook de Nederlandse
geloofsbelijdenis in artikel 29
v' “Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de
Kerk onder de goeden vermengd zijn, en intussen van de Kerk niet zijn,”
Maar die wel naar de kerk gaan maar openlijk belijden dat ze niet geloven
in Jezus Christus als hun zaligmaker, die behoren zelfs niet tot de
hypocrieten die Hem nog wel met de mond belijden, alleen met hun hart de
wereld en de zonden liefhebben.
Q1 Johannes 2:15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo

iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
(lees ook deze tekst in de context)

KD

% Vraag21

Waarom is het blind vertrouwen op geliefde leraren de juiste weg om
ongestoord een religieuze vorm van ongeloof te kunnen blijven beoefenen,
opdat ik als godsdienstig naam-christen voor eeuwig verloren zal gaan?

< Antw.:
Het vertrouwen op mensen bdéven Zijn Woord, is mensen meer eren dan
God, dit is een geestelijke oorzaak van niet kiinnen geloven,
Jesaja 48:11 Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen, want hoe zou
Hij ontheiligd worden? en Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.
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Daarom blijf ik als naam-christen vooral mijn geliefde leraren en de
religieuze opinie van mijn omgeving hoogachten, want door dezen te
geloven boven Zijn Woord ben ik immers nog nooit tot het geloof in
Christus zelf en Zijn Woord gekomen,

Mijn eigen onbekeerlijke corrupte verdorven hart... wat méér vertrouwen
heeft (en dus eer geeft) in het schepsel (en hun woorden van de kansel) dan in
De Schepper (en Zijn Woord) ...dit maakt mij onmachtig om in God te kunnen
geloven, omdat ik dit niet wil of durft, dus mensenvrees boven Godsvrees:
Spreuken 29:25 De siddering des mensen legt een strik; maar die op den
HEERE vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden.

Jezus zelf wijst dit als de zedelijke oorzaak van mijn onmacht aan om te
kunnen geloven:
Joh 5:44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer,
die van God alleen is, niet zoekt?
' Romeinen 1:25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen,
en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te
prijzen is in der eeuwigheid, amen.

¥ De ogenschijnlijke liefdeloosheid in dit schrijven zit hierin, dat mij de eer en
het aanzien van de mensen, en alles wat zij u aan religie binden zénder dat u
Christus als borg voor uw ziel kent, voor mij geen waarde heeft, daar u dit bij
uw sterven achter moet laten, niemand zal u kunnen helpen, hooguit
“pastoraal” in slaap doen wiegen dat het wel goed komt, maar alleen door het
geloof in het getuigenis wat God getuigd aangaande het bloed van Jezus
Christus kan u van het eeuwige verderf ontkomen.
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< Vraag 22
Wat zijn kenmerken van een leugenachtige “orthodoxe” leer?

< Antw.:

Een leer die stijft in ongeloof, doordat deze ernstig wordt gebracht als
“waarheid”, zodat, indien het mogelijk is, het mij zelfs toeschijnt dat het
een zonde of misleiding is te geloven in Jezus Christus als offer voor mijn
zonde.

Deze ernst ontleend haar énigste kracht aan de waarheid van de
waarschuwing:
“onszelf toch niet te bedriegen voor de nimmer eindigende eeuwigheid”

Maar opdat ik mezelf niet bedrieg, en geen “valse” hoop koester dat ik de
macht van satan mogelijk ontkom, daarom is deze catechismus opdat ik
onbedrieglijk zeker blijft weten op deze manier verloren te gaan, namelijk
zolang ik niet in Christus en Zijn Woord geloof, boven personen en leringen.
Opdat ik dus onbedrieglijk ongetroost leef en sterf, en inderdaad niet met
een ingebeelde hemel, of een kleine hoop dat het misschien wel meevalt,
de hel binnenga.

¥ Hierin is de liefde: opdat u inziet dat de angst om bedrogen te worden, door

satan listig via “goedbedoelende leraren” kan worden ingezet, om de zondaar

te doen laten vrezen voor bedrieglijkheid...om zo de zondaar juist op een

“vrome” manier te bedriegen, en zo de zondaar in de verleiding te bregen dat

er mensen zijn die meer zorg hebben over hun ziel dan God zelf :

L 1 Petrus 5:7,8 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een
briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Daarom: indien u het evangelie van uw zaligheid hoort, dan pas.....hoort u Het

Woord der Waarheid:

LD “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het
Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt” (Efeze 1:13)
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KD

% Vraag 23

Wat is het verschil tussen het “historiéle” en het “zaligmakende” geloof?

< Antw.:

Het historiéle geloof is het geloof in historische personen die werkelijk in

de voorbije tijd geleefd hebben, zoals Napoleon, Plato, Petrus of zelfs Jezus.

Het zaligmakend geloof is het geloof dat Jezus is de Eeuwige Zoon van de

enige ware Eeuwige God, de Christus, De Zaligmaker der wereld, Het lam

Gods is:

1Joh. 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God
geboren;

< Vraag24
Wat is de beste verzekering om ondanks het horen van het evangelie van
mijn zaligheid, (Ef. 1:13 ) toch met volkomen zekerheid voor eeuwig
rampzalig zal sterven?
< Antw.:
Door niet alleen morgen of overmorgen geen acht te slaan op het
nodigende Woord van Jezus Christus Die ook voor uw en mijn zonde aan
het kruis is genageld, maar door vooral ook vandaag Hem te verachten, dat
is de enige weg om het aller-zekerst te zijn van uw eeuwige rampzalige
toekomst.
L Hebr 3:15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo
verhardt uw harten niet,
L) Hebr 3:18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden
ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? En wij
zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

De eeuwige scheiding tussen godsdienstige-Goddelozen mensen, en
gelovige mensen is: de eeuwige scheiding tussen die Hem wantrouwen en
die Hem gehoorzamen op, in, en door Zijn Woord.
Ed Rom. 10:11 Want de Schrift zegt:
Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

¥ Hierin is de liefde: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar
dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening
voor onze zonden. “ (1 Joh. 4:10)
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6. Tégen het Arminianisme.

Het echte Evangelie ontmaskert de “vroomheid” der on-gelovigen, oftewel
de “Arminianen”

< Vraag 25

Maar verloochend de leer van het Evangelie niet de doodstaat van een
natuurlijk mens en de uitverkiezing welke Gods Woord en de Dordtse
leerregels tegen de Arminianen/Remonstranten ook uitvoerig leren?

K2

% Antw.:

Neen, de strijd tegen de remonstranten was juist niet om het ongeloof te

bevorderen, en dus de Evangelieverkondiging en Diens vrucht te

verhinderen.. Integendeel! dit bewijst juist ook de Heidelbergse

Catechismus, in Zondag 31 vraag 84: Hoe wordt het hemelrijk door de

prediking van het Heilig Evangelie ontsloten en toegesloten?

Antw.: Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen,
allen en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo
dikwijls als zij de beloften van het Heilig Evangelie met een waar
geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God, om de
verdienste van Christus' wil, vergeven zijn; daarentegen alle
ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigen en
betuigd wordt, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op
hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren; naar welke getuigenis van het
Evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven.

Daarom, degenen die in ongeloof buiten Christus menen een jarenlang
“Christelijk” religieus leven te kunnen leiden met een leer welke hen niet
verdoemd in hun geweten, en dus niet als “ongelovige heidenen” worden
gehouden in de Gemeente, dat zijn de ware Arminiaanse leraren... die naast
zichzelf ook hun omgeving of eigen kinderen naar de eeuwige verdoemenis
leiden door een “Christelijke” Godsdienst zonder Christus.

Spreuken 30:12 Een geslacht, dat rein in zijn ogen is, en van zijn drek niet

gewassen is;
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Wie verloochend hier in leer en leven nu werkelijk de doodstaat van de
mens?
A. degene die buiten Christus zich vervloekt weten en daarom tot
Hem vluchten?
of:
B. degene die buiten Christus denken “Christelijk” te leven, en dus
menen overeenkomstig de ware leer te leven en dat ook nog
“vroom” menen te kunnen onderwijzen?

« Vraag 26

Leerde Jezus dan niet dat de belijdende ongelovigen in de Christelijke
Gemeente toch thuishoren, en daaruit niet verwijderd mogen worden in de
gelijkenis van het onkruid en de tarwe? (Math 13:29)

KD

% Antw.:

Het onkruid wat de boze zaait zijn inderdaad de hypocrieten die zich onder
Gods volk mengen.

Maar let op!: Hypocrieten zijn geen openlijke belijders van hun ongeloof....,
Hypocrieten zijn mensen die zich in leer en leven uitgeven als oprechte
gelovigen maar alleen het in hun hart niet zijn,

hierdoor alleen lijken zij op het onkruid wat uiterlijk nagenoeg niets van het
tarwe verschild... waardoor er gevaar bestaat dat de tarwe uitgerukt wordt
indien dit door een mens gebeurt.

Pas indien deze mensen die zich uitgeven als broeder (dus als gelovigen)
openlijk in leer en leven hun ongehoorzaamheid aan het Evangelie gaan
bewijzen dan pas behoren ze uit de Gemeente te worden weggedaan:

1 Kor 5:11 Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk
indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een
gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een
rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.

Artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis leert wat de kenmerken zijn

van diegenen die bij de kerk horen en dat zijn geen openlijke ongelovigen:

v’ Zij die bij de kerk horen, zijn te kennen aan de kenmerken van de christenen,
namelijk aan het geloof en hieraan dat zij, na de enige Heiland Christus
aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de
ware God en hun naaste liefhebben, niet naar rechts of naar links afwijken en
hun oude mens met zijn werken kruisigen. Dat wil echter niet zeggen dat er
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geen grote zwakheid meer in hen zou zijn, maar door de Geest strijden zij daar
elke dag tegen, hun leven lang. Zij nemen voortdurend hun toevlucht tot het
bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in wie zij
vergeving van hun zonden hebben door het geloof in Hem. Wat de valse kerk
betreft, deze schrijft aan zichzelf en haar verordeningen meer gezag toe dan
aan Gods Woord en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen.

% Vraag 27
Wie is dan de “Arminiaan” ?

Antw.:
Diegene die zich uitgeven als Christen maar het offer van Christus niet
aangenomen hebben, Hem niet liefhebben, maar nochtans een min of
meer religieus leven onder de noemer “ Christelijk ” vol kunnen blijven
houden, ja zelfs hun geweten sussen of toeschroeien door telkens netjes
naar de kerk te gaan zonder zich vervloekt ellendig arm blind en naakt (
Openb. 3:17 ) te weten. (zegt dit ook niet iets over de lauwheid van de leraren
in dien kerken?)

Hebreeén 2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid
geen acht nemen?

Matthéiis 10:14,15 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden
horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer
voeten af. Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra
verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.

1 Kor16:22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een
vervloeking; Maran-atha!

% Vraag 28

Hoe wil dan God het evangelie in mijn hart werken als de mens van nature
onbekwaam tot énig goed is, en geneigd tot alle kwaad ?

< Antw.:

Het antwoord op deze vraag geeft ons Gods Woord: door middel van de

prediking van het evangelie:
Rom.10:13-17
Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig
worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben?
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En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben?

En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?

Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede
verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja
zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

De Heidelbergse Catechismus verwoord het in navolging aan Gods Woord
in Zondag 7 in antwoord op vraag 21 met deze woorden:

“hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat
niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige
gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus' wil.”

% Vraag29

Waarom heb ik als ongelovige die al jaren het Evangelie hebt gehoord geen
“punt” met: “ het moet je gegeven worden” , dit is toch een erkenning van
mijn doodstaat? Dat kan toch geen Arminianisme zijn ?

7

% Antw.:

Niemand daadwerkelijk oprecht zijn eigen doorstaat dan die het leven in

Christus vind...

Hebreén 10:39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten
verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel.

Christus afwijzen is puur Arminianisme, oftewel: “juiste” Godsdienstige
gedachten over zichzelf denken te hebben buiten Christus in alle
gerustheid.

Belijdt daarentegen maar eerlijk dat het “niet gegeven” om te geloven, is;
omdat ik niet wil geloven op de manier zoals Gods Geest het in mijn hart
wil werken, namelijk door middel van het eenvoudig en onderdanig aan
God horen (ge-hoor-zamen) wat het Evangelie mij onderwijst (1 Kor. 1:21)
opdat het Evangelie geloofd/vertrouwd en gehoorzaamd wordt zodls Gods
Woord het mij onderwijst:
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Efeze 1:13 nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid ge-hoord hebt; in Welken gij ook, nadat .. gij ge-loofd hebt.., zijt
verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Mijn geestelijke onmacht van het niet kunnen geloven, wordt dus ten
diepste door het niet willen veroorzaakt, dat is door mijn eigen verdorven
natuur,

Joh. 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden
heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Filipp. 2:13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken,
naar Zijn welbehagen.

Matthelis 22:3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te
roepen; en zij wilden niet komen.

Johannes 5:40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt
hebben.

Johannes 5:44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de
eer, die van God alleen is, niet zoekt?

Hand. 7:51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij
wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.

B

B

B

B

B

Ja, een Arminiaan meent (hoewel Gods toorn op hem rust), zelfs “Geestelijk
licht” te hebben over “hoe God een mens bekeert” en zo zich als “Christen”
uitgevende anderen daarmee te besmetten/stijven in “Christelijk”
ongeloof!, een Arminiaan is dus een rampzalige met een ingebeeld
geestelijk licht.

En dit Arminianisme leerde ik juist....(hoe listig is de slang!!)... door het horen
van waarschuwingen tegen het Arminianisme in preken over “hoe God de
mens bekeert” en hoe zalig als het je ten deel mocht vallen, i.p.v. vanuit of
op grond van Gods Woord te horen: “bekeert u !

L Matthéis 23:33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse
verdoemenis ontvlieden?

L) Hebreén 2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen
acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den
Heere.

D Joh 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den
Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft
op hem.
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¥ Hierin is de liefde, niet mijn liefde, maar: “Hierin is de liefde Gods jegens ons
geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,
opdat wij zouden leven door Hem.” (1 Joh. 4:9)

K2

% Vraag 30
Maar juist de Arminianen verloochenen de verkiezing, en spreken graag
over het “niet willen” van de ongelovigen zoals u nu ook doet.

< Antw.:
Het geloof wordt mij inderdaad geschonken alleen uit genade door Gods
Geest, niet door iets goeds in de mens, maar wél middels de
prediking/onderwijs van Gods Woord zoals het in Gods Woord staat!:
Q) 1 Korinthe 1:21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet
heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de
dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

Maar indien ik als “Reformatorische” ongelovige zeg dat het mij niet
gegeven is om te geloven is dat altijd vanuit de slachtofferrol, ...nooit vanuit
een besef van dader-schap dat ik verdoemelijk ben voor God door mijn
zondig bestaan en daarom mijn grote mond houdt, en bovendien God ook
nog eens voor een leugenaar houdt t.a.v. Zijn evangelie...
Romeinen 3:19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot
degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de
gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

Q) 1 Johannes 5:10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in
zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar
gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd
heeft van Zijn Zoon.

L Joh 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet
gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam
des eniggeboren Zoons van God.
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Hoe is mijn hoogmoedige mond nooit gestopt!?, want zolang ik mijzelf
vrijpleit met theologische argumenten uit Gods Heilige onderwijs aan
gelovigen gegeven ben ik nooit oprecht vernederd, maar mijn hoogmoedig,
boos en ongelovig on-gereinigd hart is/was besmeurt met vuile zonden:
Jesaja 57:15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid
woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij
dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den
geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.

Het is Gods verkiezende genade dat de religieuze zondaren en twijfelaars in

een slachtofferrol, die wel graag de “ongeloofs-traditie” willen vasthouden

tot en met het spreekwoordelijke “koekje na de preek”, van deze religieuze

hoogmoed door het eenvoudige doch waarachtige evangelie verlost

worden:

LD 2 Thess2:13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die
van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot
zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

Maar zolang dit niet gebeurt zal ik als ongelovige, doch kerkelijke,
rechtzinnige, eerlijk onbekeerde “anti-Arminiaan” in eigen verbeelding
blijven en hatelijk over de verkiezing denken doordat mijn enorme
hoogmoed en doodslaap mij verhinderd om mijn werkelijke vervioekte
toestand onder ogen te zien waarvoor Hij heeft willen lijden en sterven
aan het vloekhout om mij met God te verzoenen.

Zolang ik geen besef heb van mijn trots en hoogmoed, de arglistigheid van
mijn eigen hart en meer vertrouwen hebt in mensen (ook predikanten)
boven God en Zijn Woord...blijf ik God de schuld gegeven van mijn geloof in
alles ...behalve... Gods liefde en genade.

1 Petrus 2:7,8 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen
wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is
geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der
ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam
Zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.
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¥ Hierin is de liefde: de liefde wordt gekend aan de daad, en het doel daarvan:
“Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong,
maar met de daad en waarheid. (1 Joh. 3:18)

De oprechtheid van de evangeliedienaren blijkt daaruit, dat hun zorg voor de
zelf-misleiding van de zondaar niet boven het verloren gaan van de zondaar
uitgaat, maar dat deze samengaat.

Want het zijn dienaren van satan die in hun onderwijs de z.g. zorg voor
zelfmisleiding aanwakkeren waardoor het verloren gaan door ongeloof niet
verhinderd- maar juist verzekerd wordt, Gods oordeel over deze “leraren” is
vreselijk. (Ezech.33:6) Onderzoek uzelf of is verstrikt zit in deze helse
misleiding, en of dat u mogelijk geen dienaar ervan bent.

De oprechte liefde van ware dienaren van Christus is de zorg dat de zondaar de
waarheid in Jezus omhelsd tot zaligheid “Want indien ik nog mensen
behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.” (Gal 1:10) “Wij dan,
wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof”
(2Kor.5:11)

Zacharias Urzinus:

“De rechte betekenis is deze: wij worden gerechtvaardigd door het geloof:
(1) Omdat wij gerechtvaardigd worden door hetgeen, waarop ons geloof zich
richt, d.w.z. door de verdiensten en gehoorzaamheid van Christus, zoals die door
het geloof aangenomen worden.
(2) Omdat het geloof het instrument en de hand is, waardoor men krijgt aan
te vatten en zich mag toeéigenen de rechtvaardigheid, die om-niet in het Evangelie
aangeboden wordt, Het is, alsof hij zei, dat de landman door zijn ploeg, en de
vakman door zijn hand of werk rijk wordt. En er staat geschreven, dat wij
gerechtvaardigd worden door het geloof alleen: Met betrekking tot hetgeen waar
ons geloof op ziet, Want wij worden alleen gerechtvaardigd door hetgeen waar ons
geloof op steunt, n.l. door de verdiensten van Christus”
“Daarom zegt de Heilige Schrift, dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof en
door het geloof, maar nergens: 6m het geloof, zoals de Roomsen deze
uitdrukkingen toestaan, alsof het geloof niet alleen een toe-eigening van Christus'
gerechtigheid zijn zou, maar bovendien nog een verdienstelijk werk, waardoor wij
rechtvaardig zouden zijn. Dit is lijnrecht in strijd met de aard van het geloof. Want
het geloof ontvangt altijd (iets) van een ander, en geeft niet van het zijne”
(Schatboek, verklaring Heidelberger, Zondag 23 vr 61)
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7. Nawoord:

Jesaja 55:6,8

Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is;
roept Hem aan,  terwijl Hij nabij is.

De goddeloze verlate zijn weg,
en de ongerechtige man zijn gedachten;

en hij bekere zich tet-de-godsdienst tot den HEERE,

20 zdl Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God,
want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.

-HOE -
zullen wij ontvlieden,
indien
wij op zo grote zaligheid geen acht nemen ??
(Hebr 2:3)

Wat te doen aan mensen die nu zo gewaarschuwd zijn en duidelijk Het
Evangelie hebben gehoord maar niet willen horen ?
Antw.:

Matthéiis 10:14,15 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden
horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer
voeten af. Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra
verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.
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Dik Aangeenbrug
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