
Samenspraak tussen Satan en de verzochte ziel
door John Bunyan

Satan: 
Ellendig mens! heft gij uw oog omhoog?
Zie op van zonden, schaamte moest u dekken.
Uw ziel is dood, wat gij ook denken moog’,
Al uw berouw kan u geen hulp verwekken.

De Ziel:
Ik weet, ik ben verdorven, gans onrein,
Mijn hart is hard, mijn zonden niet te tellen,
Maar Jezus wil mijn Zaligmaker zijn,
Uw dreigen kan Zijn macht geen perken stellen.

Satan: 
God dreigt de zondaar met den eeuwige dood,
Kan zulk een heilig God het kwaad vergeven?
Het baat u niets, al roept gij in uw nood,
Het leidt tot niets, uw ijdel, machteloos streven,

De Ziel: 
De Schrift zegt mij,   dat Jezus voor mij stierf,  
Van zonde, dood en hel mij te bevrijden.
Ik weet, dat Hij vergeving mij verwierf,
Ik bouw op de verdiensten van Zijn lijden.

Satan: 
Gij, huichelaar! hoe durft gij op gena
Bij al uwe ongerechtigheden hopen?
Verweten zelfbedrog blijkt het weldra,
De dood komt straks uw luchtkastelen slopen.

De Ziel: 
God weet, hoe eindeloos groot mijn zonden zijn,
Hoe ze al mijn weten verre overtreffen.
Maar Jezus’ bloed wast mij volkomen rein:
Hij kan en wil mij van mijn schuld ontheffen.

Satan: 
Maar dwaas! zeg: welk bewijs hebt gij daarvoor?
Heeft inderdaad uw ziel genade ervaren?
Zeg mij: zijt gij verzekerd, en waardoor,
Dat God u voor de hel zal bewaren?

De Ziel: 
Ik heb mijn ongerechtigheid erkend,
En ‘k heb geleerd, mijn zonden te verfoeien,
Ik heb mij weer aan mijn God gewend,
En Hij heeft mij bevrijd uit mijn boeien.

Satan: 
Hebt ge anders niet ?, hoor dan wat ik u zeg:
Uw hart heeft geen genade nog ontvangen,
Ook Kaïn, Judas volgden dezen weg,
En bleven toch in ‘s duivels strik gevangen.

De Ziel: 
Maar ‘k heb de liefde van mijn Heere gesmaakt:
Hij heeft ze zelf in mijn ziel gegeven,
Hij heeft mij van mijn schulden vrijgemaakt,
En mij tot Zijne eeuwige bruid verheven.

Satan: 
Gij weet, hoe licht het gevoel de mens misleidt,
Gij hebt misschien u zelf slechts bedrogen.
Gij waant alleen, van schuld te zijn bevrijd,
Wat! meent gij op gena te kunnen bogen?

De Ziel: 
  Meermaals heeft God het verzekerd in Zijn Woord,

En alle twijfel van mij weggenomen,
Mijn ijskoude hart heeft Zijn stem gehoord,
En ‘k zal eens bij Hem in den hemel komen,

Satan: 
Maar hebt gij dan Zijn licht niet uitgeblust?
Met kennis en bewustzijn overtreden?
Paai u niet langer met uw valse rust:
Gij hebt den Geest gelasterd, ja nog heden!

De Ziel: 
Er is veel waarheid, Satan! in uw woord:
Ik heb Gods Geest weerstaan, bedroefd, nog heden,
Maar het werk in mijn ziel is niet verstoord,
Mijns Heilands bloed blijft pleitgrond van mijn
beden.

Satan: 
Wel heeft de Heiland eens Zijn bloed geplengd,
Maar niet voor zulke zonden als de uwen.
Voor u blijft steeds de kelk des toorns gemengd,
Een heilig God moet u voor immer schuwen.

De Ziel: 
Werd elke zonde, tegen het licht begaan,
Een lasteren des Geestes Gods geheten,
Wat hebben Petrus, David dan gedaan?
Dan ook geen verzoening voor hun bevlekt geweten.

Satan: 
Maar God verkoor het uit, vóór iets bestond.
Gij dwaas! gij hebt dat voorrecht niet genoten,
Het is een hersenschim, al wat gij vond,
‘k Herhaal het u: God heeft u gans verstoten.

De Ziel: 
Zij hebben evenzeer als ik misdaan,
En hun weg voor ‘s Heeren oog verdorven,
Ik ben met al mijn schuld tot Hem gegaan,
Wiens bloed ook hun verzoening heeft verworven.

Satan: 
Maar al hun zonden werden uitgewist,
Nadat zij zelfs zo diep gevallen waren,
Doch die getuigenis is het geen   gij   mist:  
Gij moet, gij zult eenmaal ter helle varen.

De Ziel: 
Ik loof den Naam van mijnen dierbare Heer’,
Want Hij heeft al mijn zonden weggenomen,
Hij schenkt mij vreê, Hij troost mij keer op keer,
Ja, ook voor mij is Hij op aard’ gekomen,

Satan: 
Hoe weet gij zulks? Komt dan uw troost van God?
Een ijdel, vals geloof houdt u gevangen,
Gij vleit u met een eeuwig, zalig lot,
Maar straks verstommen uw vreugdezangen.

De Ziel: 
Gij laat dus uw prooi niet spoedig vrij,
Toch   zult gij   mijn geloof   mij niet ontroven  ,  
Mijn Jezus is mijn Rots, Hij staat mij bij,
Zijn liefde en trouw gaat alles ver te boven.

Satan: 
Al uw geloof is slechts een spinnenweb,
En uw genade niet van de echte stempel.
Na al die vloed komt straks een vreselijke eb,
Er is geen plaats voor u in ‘s Heeren tempel.

De Ziel: 
Mij dunkt, mijn Jezus lacht mij vriendelijk toe,
Hij wijst mij op Zijn handen, voeten, zijde,
Hij maakt mij vrolijk, blijde, wel te moe,
Zijn liefdestem roept mij in groene weide.

Satan: 
Meent gij, gij zult volharden tot het laatst?
Uw vlees is zwak, gij kunt niet staande blijven.
Kent gij den vijand, die zich voor u plaatst?
De stroom der eeuw zal u ter helle drijven.

De Ziel: 
Mijn Jezus zit aan ‘s Vaders rechterhand
Als Middelaar, waarvoor zal ik nog beven?
Wie Hem laat zorgen, houdt onwrikbaar stand,
Hij zal mij eenmaal de overwinning geven.

Ook woont Hij met Zijn vreze in mijn hart,
Hij loutert mij van al mijn boze lusten
En zo gereinigd, kan ik vrolijk rusten:
Hij zelf ontneemt mij alle leed en smart.

Satan: 
Ik zal u met mijn scherpe roede slaan,
Mijn wraak zal u met geselen kastijden.
Meen niet, dat gij mijn handen zult ontgaan:
Geen macht, noch kracht zal uwe ziel bevrijden.

De Ziel: 
Hij, die Zijn oog ontfermend op mij richt,
Zal mij door Zijne tedere zorg bewaren,
Hij is mijn hulp, Hij redt me uit die gevaren,
Ik wandel voor Zijn vriendelijk aangezicht.

Ga weg van mij, gij Satan! gij verleider!
Mijn Heiland heeft u overmocht.
Hij blijft voor eeuwig mijn Bevrijder,
Hij heeft mij met Zijn bloed gekocht.

Romeinen 15:4

Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, 
opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.

(Gr.: hupomo’ne  vertaalt in lijdzaamheid = standvastigheid, volharding, in het geloof )


